
ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 

Pasen 

31 maart 2024 
 

 
 

‘Pasen met Petrus’ 

 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
Orgel en gitaar: Jan Willem Kruithof 

Dwarsfluit: Virgine Gulikers 
Viool: Geertje Bosman 

Gitaar: Karel Barus 

Altsaxofoon: Ineke van Halteren 
Cajon: Bram Barus 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen 
 



SAMENKOMEN 
 
Orgelspel  

 
De aangestoken Paaskaars wordt binnengedragen 

 
Ondertussen samenzang – Lied 600  - we gaan staan 

 
Paasgroet – door de ouderling       

O: Halleluja, de Heer is opgestaan!  
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

O: De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt  
en Hij is aan Simon verschenen! (Lucas 24:34) 
A: HALLELUJA! 

 

Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaars op tafel 

 
Samenzang – Paaslofzang       

 
* Lied 624 
* Lied 881 in canon  

Groep 1: cantorij, groep 2: linkerkant, groep 3: rechterkant 
       
Stilte 
 
Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 

Van Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN.     - we gaan zitten 

 
Cantorij zingt – Veertigdagenlied (Marijke de Bruijne) 

Het refrein: Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren 

dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samenging. 
 

Gebed om ontferming 

Na ‘zo bidden wij samen’: Heer, ontferm U over ons 
 

Samenzang – Glorialied 338b   - we gaan staan 

Tijdens het zingen mag u naar voren komen om de losse bloem in het kruis van de 

liturgische schikking te steken. 
 
Presentatie ‘nieuwe’ doopvont   - we gaan zitten 

 
Cantorij zingt – ‘Jesus bleibet meine Freude’ (J.S. Bach) 

Een lofzang op Jezus: Jezus blijft mijn vreugde, de troost en het levenssap van mijn hart. 
Hij is de kracht van mijn leven. 



 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed rondom de Schriften 

 
Samenzang – Petruslied ‘Met vallen en opstaan’ 

 
Hij struikelt achter Jezus aan.  

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.  
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,  

hij weet dat hij Jezus volgen moet.  
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.  

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:  
een open graf. Want Jezus heeft  

de dood verslagen en Hij leeft! 
 
Kindermoment  

 
Schriftlezing – Johannes 20:1-10 

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van 
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel 
weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze 

hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd 
hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden 

snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het 
graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar 
binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 

doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken 
lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het 

eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit 
de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen 
terug naar huis. 

 
Muziek: altsaxofoon en piano – ‘His Father’s son’ (James Rae) 

 
Verkondiging 
 

Muziek: dwarsfluit en viool – largo uit een sonate van Georg Philip Telemann 
 

Samenzang – Lied 625 

Allen: couplet 1,3 Cantorij: couplet 2 
 

Kinderen komen tijdens het naspel terug in de kerk 
 

Kinderen zingen – ‘De steen is weg’ (Rikkert Zuiderveld) 
 

Een steen op het graf 

Die kan er niet af 
Iedereen treurt (iedereen treurt) 

Maar... 
kijk 'es wat er is gebeurd 



(kijk 'es wat er is gebeurd) 
 
De steen is weg (2x) 

De weg is vrij (2x) 
Het graf is leeg (2x) 

De pijn voorbij (2x) 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 

Helemaal weg 
 

Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 

(Het komt nooit meer goed) 
Maar... 

kijk 'es hier wat Jezus doet 
(kijk 'es hier wat Jezus doet) 
 

De steen is weg (2x) 
Mijn hart is vrij (2x) 

Ik voel me nieuw (2x) 
God is bij mij (2x) 
Want Jezus leeft 

En de steen is weg 
Weg 

Helemaal weg 
Foetsie 

 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 

Mededelingen – door de diaken  

 
Collecte – voor diaconie en eredienst 

 
Tijdens de collecte zingt de cantorij – You say (Lauren Daigle) 

Het refrein: 
U zegt ‘jij bent mooi’ als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 

U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
En pas ik nergens in, zegt u: ‘Je hoort bij mij’ 

En ik geloof, wat u zegt van mij 
 

UITEENGAAN 

 
Samenzang – Slotlied 634: alle coupletten    - wij gaan staan  

 
Heenzending en zegen 

We eindigen de zegen met gezongen amen 

 
Orgelspel 

 
Collecte bij de deur – voor kerkelijke gebouwen 



 
Paasbrunch in ’t Olde Posthuus 
 

Collecte bij de uitgang 
 

Collectedoel  
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Kerk in Actie – 
vluchtelingen in Griekenland  

 
 

 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke 
gebouwen (3e). 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
 

 

Afbeelding voorkant: ‘Petrus en Johannes spoeden zich naar het graf’ – Eugène 

Burnand (1850-1921) 
 
Agenda komende week 
 

Wanneer Wat Waar 

Do 5 april Quilten 
Pauzeren in de kerk des Heren (open 
kerk) 

Repetitie cantorij 

Imminkhuis, 9.30 uur 
’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur 
 

Imminkhuis, 19.30 uur 

Za 6 april Zwerfafvalbrigade Imminkhuis, 10.00 uur 

Zo 7 april Kerkdienst - ds. Menno Leistra, 
Steenderen 

Zeddam, 10.00 uur 

 

Kijk voor meer informatie op www.protestantsbergh.nl.  
 

http://www.protestantsbergh.nl/

